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Gespreksgroep "Wat betekent geloven voor je ?

Gedachten over de Veertigdagentijd

Waar is de Veertigdagentijd goed voor?

De allerdiepste zin van Veertigdagentijd en Pasen is m.i.

dat wij met Christus de overtocht gaan wagen van ‘dood naar leven’.

Sterker nog: De Veertigdagentijd is een generale repetitie voor ons ‘eigen’ doodgaan.
We laten namelijk een heleboel los dat we op 'n keer toch los moeten laten.

Daarom waren er vroeger die regels van minder eten en drinken,

van niet dansen, niet snoepen, niet trouwen, niet naar de bioscoop, enzovoort.
Daarvan was het de bedoeling dat je loskwam,

jezelf bevrijdde van teveel egoisme en zelfzucht.

En z6...z6 konden we ons inoefenen in een nieuwe stijl van leven.

Dat geldt nog stééds zo, al mag je nu bijvoorbeeld

606k kiezen voor bijvoorbeeld * minder op je mobiel kijken’.

Het vasten is inmiddels aangepast aan de moderne tijd.

Maar het draait om hetzelfde:

Om met Pasen als een vrijer-, bewuster- en herboren mens mét Christus op te staan.

Veertigdagentijd is dus eigenlijk : in zes weken tijd proberen de wereld losser te laten
om met Pasen de hemel te kunnen pakken.

Wat daarbij helpend kan zijn is de volgende gedachte:

Over de hele wereld vasten miljoenen mensen nu tegelijkertijd met ons allen mee.
Dit jaar helemaal, nu Ramadan en Veertigdagentijd elkaar overlappen.

Het is nu de tijd, waarin we met zijn allen genodigd zijn

na te denken over de grote vraagstukken in onze samenleving van nu:

Vrede en gerechtigheid in de wereld,

Respectvol omgaan met de medemens in al zijn/haar diversiteit

en zorg voor-, en compassie mét-, ‘heel de schepping'.

Dan gaat het om bijvoorbeeld concrete vragen als:

Wat doen we concreet aan vrede in onze relatie- of in ons gezin of in onze buurt?
Wat doen we om de afvalstroom te verminderen?

Wat doen we aan een maatschappij die geen soberheid kent en geen soberheid wil?

Hoe voorkomen we dat we meten met twee maten,

als het gaat om de omgang met de veelkleurige diversiteit van mensen om ons heen?
Hoe gaan we om met de noodlijdenden,

- zoals de vele vluchtelingen onder ons —

in maatschappelijk-, financieel-, maar 60k in geestelijk opzicht?

En: geeft ons wekelijks samenkomen in het Huis van God

ons voldoende steun - en voldoende inspiratie mee,

om metterdaad iets goed in de wereld voor onze medemens te kunnen betekenen?
Jezus gaat ons voor : Hij gaat niet door de knieén voor het materialisme.

Hij laat zich niet leiden door zijn eigen Ego.

Veertig dagen lang krijgen ook wij de kans om daarvan losser te komen:

van de dingen dezer wereld en van alles waar ons Ego verslaafd aan is.

Om dit te leren : er weer méér te zijn voor elkaar én voor God,

nét zoals God er immers 606k wil zijn voor 6ns.
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Zoals dit lied van Jan van Opbergen ‘Om te leven met zovelen’ zo mooi verwoordt:
‘Om te leven met zo velen,

mens voor mens en land voor land,

is Uw woord aan ons gegeven

en Uw Geest weeft het verband.

Leer ons uit onszelf te treden,

haal ons uit de eenmanstent,

om te gaan met vaste schreden,

naar wie nog geen leven kent.

Dat wij niet verloren raken

in de onderlinge strijd,

opgetast met eigen zaken,

voor zo veel zo weinig tijd.

Dat wij niet onszelf begraven,

niet vergaan in eigenbaat,

maar verrijzen bij het leven,

tot vernieuwing weer in staat’.

Ik wens ons een goede-, inspirerende-, maar vooral vruchtbare Veertigdagentijd toe.
Moge het een gezegende- en vreugdevolle opgang voor ons allen zijn
—als mensen in staat zijnde tot vernieuwing van ons leven-

naar het grote Hoogfeest van Pasen

Pastoor Frank Duivenvoorde.

Aanstelling Marian Geurtsen

Met vreugde kunnen wij mededelen dat de Aartsbisschop, in nauw overleg met het kerkbestuur,
Marian Geurtsen heeft benoemd tot assisterend pastor in onze parochie. Deze benoeming
gaat formeel in per 1 maart a.s. Haar diakenwijding zal zijn op 22 maart om 10.00 uur.

In de lijn van het landelijk beleid van onze kerk en de specifieke afspraken met bisschop Bernd,
zal Marian dit jaar — onder de voortdurende eindverantwoordelijkheid van pastoor Frank
Duivenvoorde — de focus leggen op het pastoraat en de zorg voor onze vrijwilligers. Het
komende jaar AD 2026 fungeert daarmee als een inwerktraject waarin Marian en de parochie
elkaar goed kunnen leren kennen.

Wij kijken uit naar een inspirerende en vruchtbare samenwerking en heten Marian van harte
welkom in ons midden.

Namens het kerkbestuur,
Secretaris Margot Kersaan

Marian Geurtsen stelt zich voor

Nieuwe assisterend pastor in de oud-katholieke parochie.

Per 1 maart word ik, Marian Geurtsen, assisterend pastor in Culemborg en collega van Frank
Duivenvoorde. Ik ben geboren en getogen in Doetinchem in een rooms-katholiek gezin. Op mijn
negentiende ging ik theologie studeren en ik vind het nog steeds het boeiendste vak dat ik ken.
Mijn liefde voor liturgie maakte dat ik niet verder kon binnen de rooms-katholieke kerk. Gelukkig
vond ik een nieuw thuis in de oud-katholieke kerk en in 2020 ben ik aan het seminarie
begonnen. Ik ben getrouwd; mijn vrouw en ik wonen in een mooie wijk in Utrecht.

Ik vind inspiratie in vrouwen in de christelijke traditie, van Maria Magdalena en Hildegard van
Bingen tot Brigid van lerland: powervrouwen die hun mannetje stonden om te doen wat zij nodig
vonden voor het evangelie. Een andere inspiratiebron is voor mij de lonabeweging. ‘lona’ is een
oecumenisch klooster in Schotland dat, vergelijkbaar met Taizé, mensen over de hele wereld
inspireert. Geloof is niet alleen gebed en je leven richten op God, zegt de lonabeweging: je
moet er ook handen en voeten aan geven.

Al een aantal jaren ben ik als theoloog zelfstandig ondernemer en dat zal ik blijven naast mijn
werk in de parochie van Culemborg. Ik noem mijn werk ‘schatgraven’: op basis van oude,
vergeten tradities ontwikkel ik nieuwe programma’s, zoals een workshop voor mensen die
zwaar overbelast zijn rond de legende van Christoffel.



Ik hoop dat ik in mijn werk in parochie van Culemborg mensen kan inspireren om het evangelie
handen en voeten te geven in je eigen omgeving en met je eigen mogelijkheden.
Maar eerst kijk ik uit naar mijn diakenwijding op 22 maart.

Extra gemeentevergadering zondag 29 maart

aansluitend aan de Eucharistieviering

Op zondag 29 maart hebben we na de viering een korte ingelaste gemeentevergadering van

maximaal 30 minuten. Dit doen we onder meer als voorbereiding op de 1008 synode die als
(ingelaste) synode op zaterdag 11 april zal plaatsvinden. Bij deze gemeentevergadering zullen
namens het nieuwe pastorale team pastoor Frank Duivenvoorde en assisterend pastor Marian
Geurtsen aanwezig zijn en kerkmeesters Henk van Duijn, Henk Witte en Margot Kersaan en
adviseur Wout Rasing.

De synodestukken en de agenda van de synode komen in de week van 16 maart beschikbaar.
Op basis daarvan zullen we de agenda van de gemeentevergadering samenstellen en
communiceren in de weekmail.

Kort verslag 99ste synode

In onze najaarsgemeentevergadering van 26 oktober 2025 hebben we ons o.a. bezig gehouden
met voorstellen voor de herziening van de bestuursstructuur van de landelijke kerk en van de
synode. De Oud-Katholieke kerk is een episcopaal-synodale kerk waarin iedere parochie het
recht heeft om door middel van een vertegenwoordiging in de synode mee te denken, mee te
praten en mee te beslissen over bestuurlijke zaken die de landelijke kerk aangaan en die ook
gevolgen kunnen hebben voor onze eigen parochie, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid. De
bisschoppen (het episcopaat) hebben een eigen verantwoordelijkheid. De synode is dus een
voertuig om samen te besturen en samen kerk te zijn.

In de 99ste synode in november 2025 is uitgebreid gesproken over alle voorstellen en de
uitkomst was een akkoord voor een proef van drie jaar, die per 1 januari 2026 in is gegaan en
waarin de twee besturen, die van de landelijke kerk (Collegiaal Bestuur) en die van de synode
(Presidium) samen zijn gegaan in 1 nieuw bestuur (Synodaal Bestuur), met het doel om
gezamenlijk verantwoordelijkheid binnen de kerk te dragen, in plaats van het eerdere
“parlementair model” waarin het Collegiaal Bestuur bestuurt en de synode controleert en
adviseert.

Het nieuwe Synodaal Bestuur schrijft hierover in een eerste kwartaal bericht:

“We zijn ons ervan bewust dat een nieuwe synodale structuur niet alleen organisatorische, maar
ook culturele verandering vraagt. We proberen daarin als Synodaal Bestuur zorgvuldig,
luisterend en lerend onze weg te vinden. We zetten ons ervoor in om de overgang naar de
nieuwe structuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Zoals dat gaat met veranderingen zal niet
alles meteen viekkeloos verlopen. We gaan graag hierin samen op weg en nodigen u daarom
van harte uit aandachtspunten, vragen en ervaringen met ons te delen. Alleen als we het proces
samen dragen kan de vernieuwde structuur werkelijk tot leven komen”.

De verkiezing van een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van het Synodaal Bestuur en de twee
van de vorige synode overgebleven agendapunten zullen het hoofdonderdeel uitmaken van de

agenda van de 1005t synode die op zaterdag 11 april wordt gehouden in de Bergkerk in
Amersfoort. Het lukte door de heftige en langdurige discussie in november niet meer om twee
belangrijke punten, de beleidsplannen van de landelijke kerk voor de parochies van 2025-2030
(Parochieplan “Ter plekke geloofwaadig”) en een nieuwe opzet voor de gezamenlijke
financiering van de Oud-Katholieke kerk ( “Duurzame financiering”) te bespreken.

Nieuwe 2e synodaal gevraagd

ledere parochie heeft dus op de synode spreekrecht en stemrecht en dat gebeurt door een
afvaardiging van 2 “synodalen”, die beiden actief lid moeten zijn van de Oud-Katholieke kerk.

De 1€ synodaal heeft stemrecht wat bij diens afwezigheid wordt overgedragen aan de 2¢
synodaal. Beiden hebben spreekrecht.

Tot 1 januari 2026 was onze parochie vertegenwoordigd door Margot Kersaan, 1€ synodaal, en
Corrie Kievith, 2° synodaal. Nu Corrie op de vorige gemeentevergadering heeft aangegeven per

1-1-2026 te stoppen met haar activiteiten als synodaal zoekt onze parochie dus een nieuwe 2¢
synodaal, die gekozen dient te worden op onze komende gemeentevergadering.

Wilt u zich kandidaat stellen of wilt u meer informatie hierover wat het inhoudt om synodaal te
zijn, dan kunt u daarvoor terecht bij Margot Kersaan.

Ook kunt u zich bij haar kandidaat stellen.

(via secretaris@culemborg.okkn.nl).

Kandidaatstelling graag voor onze gemeentevergadering van zondag 29 maart.

P.S. De synodezittingen zijn openbaar en het is ook altijd mogelijk om als toehoorder een
synode bij te wonen. Toehoorders hebben geen spreekrecht en geen stemrecht. Maar de
synode is ook een waardevolle ontmoetingsplek voor Oud-Katholieken uit heel Nederland.

Power vrouwen: Babs Timmermans

Toen Myriam van der Linden, oud-parochiane van onze
parochie en redactielid van het blad Ons Contact van de
Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging mij vroeg of ik
een artikel wilde schrijven voor de rubriek Powervrouwen


mailto:secretaris@culemborg.okkn.nl

kwam direct bij me op dat ik het dan niet wilde hebben over
sterke vrouwen uit het verre verleden of sterke vrouwen die
wereldwijd bekend zijn geworden maar over een sterke vrouw
die ik persoonlijk gekend heb.

Babs Timmerman. Zij is voor mij een rolmodel van geestelijk
moederschap en een van de voormoeders van onze
Culemborgse parochie.

Babs was een krachtige, wijze vrouw, met wie je altijd een mooi gesprek kon hebben. Ze genoot
van het leven en van de schoonheid van de schepping. Zo kon ze je bijvoorbeeld wijzen op de
schoonheid van een fruitvliegje. Dat mensen onder de indruk zijn van olifanten en leeuwen, ja,
dat is evident, maar kijk ook eens goed hoe ingenieus en hoe wonderlijk zo’n fruitvliegje in
elkaar zit, daar kun je toch intens van genieten. Toen Babs door fysieke problemen steeds
beperkter werd in haar mobiliteit genoot ze net zo intens van de vogels die voor haar balkon
heen en weer vlogen en toen ze een scootmobiel kreeg genoot ze zo uitbundig van haar
herkregen bewegingsvrijheid dat de stand vaker op “haas” stond dan op “schildpad”. Zo racete
ze dan bijvoorbeeld naar het parochiezaaltje om deel te nemen aan de “Lectio Divina” avonden
onder leiding van Herman van Campenhout waarbij ze hoorbaar en zichtbaar ontroerd werd
door het lezen van de tekst uit het boek Koningen over Elia die zijn opdracht als profeet
overdraagt aan Elisa door zijn mantel af te werpen.

In figuurlijke zin had Babs die mantel aangetrokken, en er vreugde aan beleefd. Ze had in het
kerkbestuur gezeten, in de redactie van het parochieblad, ze was een van de lezers tijdens de
vieringen, ze was actief geweest in de Vrouwenbond, ze had reizen gemaakt naar
Oostbloklanden als Roemenié en Oekraine, daar vriendschappen gemaakt en in de
Vrouwenbond een jaaractie georganiseerd om geld in te zamelen voor een school in de
Oekraine. Het geld ging ze zelf brengen. Het verhaal wil, dat de toenmalige pastoor vond dat
dat zijn taak was, maar zij liet niet los en uiteindelijk zaten ze alle twee in het zelfde vliegtuig en
spraken niet met elkaar.

Babs had nooit een partner en kinderen gekregen maar de parochie was haar tot familie waar
zij een moederlijke rol in vervulde. Ze kon daar ook behoorlijk pittig in zijn maar wel met veel
gevoel voor humor. Zo was ze op hoge leeftijd nog vrijwilligster in de tweedehands
boekenmarkt van de parochie waarbij ze parochianen met een glimlach de dubbele prijs
rekende voor de boeken omdat die de parochie wel wat meer wilden ondersteunen dan
buitenstaanders. Een paar weken voor haar dood op 01-01-2017 ging ik haar met de auto
ophalen voor het Sinterklaasfeest in de parochie. Het was een hele toer om haar
tegenwerkende lichaam de auto in te krijgen en we zijn daar een half uur mee bezig geweest,
samen strategieén bedenkend en uitproberend en ondertussen gierend van het lachen.

Babs was als Elisabeth Timmerman in Leiden geboren op 18 november 1923 in een Rooms-

Katholiek gezin met een zeer vrome moeder en een liberale vader. Ze was de 9% van 10
kinderen en werd opgevoed door haar twee oudere zussen Miep en Lies. Moeder had een
afkeer van seksualiteit en zag het liefst dat alle meisjes het klooster in gingen en alle jongens
priester werden. Babs kon goed leren en werd na de HBS rondleidster in het Museum van
Oudheden in Leiden. Ze was stapel op kinderen. Als je haar toen had gevraagd wat ze wilde
worden dan had ze “moeder” gezegd. Ze deed toelatingsexamen voor een opleiding tot
maatschappelijk werkster zonder de vereiste vooropleiding te hebben doorlopen en werd
toegelaten. Ze ging stage lopen in Engeland in een kindertehuis van de “Graalbeweging” , een
internationale Rooms-Katholieke vrouwenbeweging die zich richtte op bevrijding van vrouwen
en het bevorderen van sociale verandering, solidariteit en duurzaamheid. Toen de directrice van
het tehuis uitviel kwam de leiding als vanzelfsprekend in handen van Babs.

Vrouwen die zich aansloten bij de Graalbeweging beloofden bij hun wijding celibatair te leven,
zodat ze zich volledig konden inzetten voor de levensdoelen van de Graal. Nadat Babs de 4-
jarige opleiding tot maatschappelijk werkster op de Tiltenberg in Vogelenzang had afgerond
ging ze studeren aan de Pedagogische Academie in Amsterdam en werd leerkracht aan een
school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ze beheerste de levenskunst om dingen net zo
lang te doen tot ze het niet meer leuk vond en dan sloeg ze een andere richting in. Zo is ze als
Room-Katholiek ook een aantal jaren journaliste geweest bij het protestants-christelijke
vrouwenblad “Prinses”. Zonder journalistieke ervaring, en doorbrak daarmee het hokjesdenken
van die tijd.

Na 20 jaar beéindigde ze haar activiteiten voor de Graalbeweging en verliet in 1965 de Rooms-
Katholieke kerk uit ergernis over de in haar ogen op hol geslagen vernieuwingsdrang aldaar die
ze benoemde als “liturgisch gepruts van doe-het-zelvers”. Een aantal jaren was ze wel gelovig,
maar niet kerkelijk. In 1990 liep ze de Oud-Katholieke kerk in Culemborg binnen.

Ze was een lichtend voorbeeld vanwege haar vermogen om schijnbaar moeiteloos te kunnen
schakelen tussen wisselende situaties. Wim Hoogewoning zegt in zijn In memoriam:
“Schijnbaar, want ze was soms boos op God en teleurgesteld omdat ze geen partner en geen
kinderen had. Eenzaamheid ervoer ze als het niet hebben van een partner. Maar altijd bleef ook
haar vertrouwen in God en haar geloof in God en Gods goedheid als bron van liefde en
empathie”.

Ze was altijd op zoek naar de nabijheid van de ander, naar kinderen, en werd bonustante voor
Marek, die in die tijd verbleef in de pastorie in Culemborg. In 2016 schonk ze de parochie een
nieuwe schuur met veranda, op voorwaarde dat Marek de uitvoerder van de bouw zou zijn. De
feestelijke opening van de schuur heeft ze zelf nog mogen doen door een lint door te knippen.
Dat jaar werd de schuur met veranda gebruikt als decor van de levende Kerststal, met Babs in
de rol van de Heilige Anna als kluizenares in de tuinkamer van de pastorie. Tien minuten na het
verstrijken van het jaar 2016, nadat ze nog met haar rollator naar het raam was gelopen om te



genieten van het vuurwerk, zei ze: “Van het jaar 2017 ga ik niet veel meer meemaken”. Op 1
januari 2017 is Babs Timmerman in vrede gestorven.

Babs is voor mij een powervrouw en een rolmodel omdat ze wist wat ze wilde en daarvoor ging.
Omdat ze onafhankelijkheid hoog in het vaandel had staan en haar eigen weg ging met God en
mensen. Door haar levenswijsheid en spiritualiteit. Door de manier waarop ze liefde kon geven
en ontvangen. En omdat er tot op het allerlaatst vreugde en verwondering over de schoonheid
van het leven in haar was. Een interview met Babs is te vinden op de website van de Oud-
Katholieke parochie

Bekijk het interview met Babs Timmerman op de website: Klik hier
In de zomer na haar overlijden fladderde er een keer tijdens de Eucharistieviering een kleurige

Dagpauwoog naar binnen door het open raam van de kerk en ging niet meer weg.
“Kijk” , zeiden verschillende parochianen tegen elkaar, “Babs is bij ons”.

In memoriam: Gert van Polen

Op donderdag vijf februari j.I. is onze vriend Gert van Polen (82)
gaan hemelen. Zijn begrafenis was de dinsdag daarop in alle
stilte, precies zoals hij dat wilde.

De afgelopen jaren was Gert een bekend gezicht in onze
parochie. Hij was regelmatig aanwezig tijdens verschillende
parochie-activiteiten of gewoon omdat ons kerkje hem na aan het
hart lag. Zijn verschillende soorten taarten —bedoeld voor de
verkoop tijdens de Open Tuindagen op zaterdag- waren meestal
snel uitverkocht en er werd regelmatig door bezoekers om zijn
baksels gevraagd. Daar liet hij zich echter nooit op voorstaan en
stelde zich altijd voor als de tuinman en de tuinman was volgens
hem dan de bakker! Maar ook van zijn verschillende smaken, zelf
gemaakte- advocaat bleef altijd maar weinig over of hij
reserveerde speciaal wat advocaat voor sommige parochianen.
Tijdens parochiefeestjes, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse
parochie-BBQ, stonden steevast Gert zijn puddingen op het
toetjesbuffet in allerlei vormen en smaken.

~w

Gert logeerde vaak op de pastorie samen met Jan Willem.
Het was altijd een feest als zij van de partij waren, want hij

hield van lekker eten en gezelligheid. Gernit van Polen

Gert was een man van “ recht door zee” met een groot iy P
(sociaal) hart, een groot gevoel voor rechtvaardigheid en
eerlijkheid, die genoot van het leven en die wel van een

Hij heeft genoten van het leven!

Rindeen, Keinkinderen ea achierkleinkind,

geintje hield, want lachen kon hij als de beste.

Gert zag niet op tegen het naderende afscheid en is rustig
en vredig ingeslapen in aanwezigheid van zijn naasten,
in het rotsvaste vertrouwen dat hij op reis zou gaan naar

Cosrespondenticadres:
Burgemeester Stamstraar 32
3861 DL Nikerk

De begrafenis heeft affelopen dinsdag aaar wens
van Geitin alle rust plarsgevonden,

“het land van melk en honing”, waar naar verwezen werd
in zijn lievelingslied “Lichtstad met de gouden poorten”

Wi sgie Hagpice Nikerk, buisarte M,J. Tevken
o8 Niie Vute damkbaar voar de gonde oy
o5 perlchan,

Gert bedankt voor wie je was en dat je lang deel hebt
mogen en willen uitmaken van onze kleine, fijne parochie.

Opgave fiscale bijdrage 2025

In februari heeft onze penningmeester, Henk van Duijn de opgave voor de fiscale bijdrage
verzonden. Deze opgave heeft u nodig om bij uw belastingaangifte de giften aan een goed doel
te kunnen invullen.

Heeft u deze opgave niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met Henk van

Duijn, penningmeester@culemborg.okkn.nl

Fiscaal voordeel

Voor gebruik van de fiscale aftrekposten bestaat de mogelijkheid om collecte bonnen te kopen,
een Periodieke Overeenkomst te sluiten voor een jaarlijkse gift (100% aftrekbaar) en uw
vrijwilligersuren als gift te schenken. Voor meer

informatie penningmeester@culemborg.okkn.nl

Redactieleden gezocht

Deze nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Op dit moment bestaat de redactie uit één
persoon die de artikelen verzamelt, redigeert en de lay-out verzorgt. Omdat we graag en goed
gevulde nieuwsbrief willen verspreiden zijn we op zoek naar redactieleden die willen helpen met
het verzamelen of schrijven van artikelen. Het vergt niet veel tijd en voor het verschijnen van de
nieuwsbrief komen we indien nodig een keer bijelkaar om de inhoud te bespreken. Verder
communiceren we voornamelijk via de email.

Interesse of vragen? Neem dan kontact op met Henk Witte, culemborgokk@gmail.com



https://youtu.be/vNftIzL9oe0
https://culemborg.oudkatholiek.nl/kerkbalans-2019/interview-met-parochiane-babs-timmerman/
mailto:penningmeester@culemborg.okkn.nl
mailto:penningmeester@culemborg.okkn.nl?subject=Lid%2C%20gastlid%20of%20begunstiger&body=Graag%20wil%20ik%20meer%20informatie%20over%20de%20fiscale%20mogelijkheden%20voor%20betalingen%20aan%20de%20oud-katholieke%20kerk%20te%20Culemborg.
mailto:culemborgokk@gmail.com
mailto:henkwitte1961@gmail.com?subject=Redactie%20Nieuwsbrief

Mensen gevraagd (Vredesgedicht)

Mensen gevraagd om de vrede te leren

waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren

waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft.
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd

er worden mensen gevraagd.

Dringend mensen gevraagd

Mensen temidden van mensen gevraagd.

Paascyclus 2026

Stille tijd, elke maandag van 18.30 tot 19.30 uur

In de Veertigdagentijd op de maandagavonden "Stille tijd"
18.30 uur: Binnenkomen in de kerk

18.50 uur: Aanvang meditatie met luistermuziek

18.55 uur: Stille Tijd

19.25 uur: Afsluiting met luistermuziek

Woensdag 1 april - 19.30 uur
Chrisma mis - wijding van de olién - Sint Gertrudiskathedraal Utrecht
door Mgr. Bernd Wallet, Aartsbisschop Oud Katholieke Kerk van Nederland.

Witte Donderdag 2 april - 19.30 uur
Eucharistieviering waarbij het Laatste Avondmaal wordt herdacht dat Jezus met zijn leerlingen
had, de avond voor zijn lijlden en sterven.

Goede Vrijdag 3 april - 15.00 uur
Kruisverering. We herdenken de dood van Jezus Christus aan het kruis met stilte, gebed,
gezangen en bloemenhulde. We verlaten in stilte de kerk.

Stille Zaterdag 4 april - 20.00 uur

Paaswake. Zegening en inwijding van de nieuwe Paaskaars, intocht van het licht in de kerk,
hernieuwing van de doopgeloften en lezing van het

Paasevangelie.

Eerste Paasdag 5 april - 10.30 uur

Viering van het Hoogfeest van Pasen. We gedenken de verrijzenis en
opstanding van Jezus Christus en staan stil bij de betekenis van Pasen voor
ons eigen leven.

Concerten in maart- april

Do 12 maart 20.00 uur:
Lezing door Joris Vercammen over Thomas Merton
Stilte en de monastieke inspiratie van Thomas Merton.

Vr 20 maart 20.00 uur:
Marcantus — Licht en Schaduw

Za 21 maart 20.00 uur:
Maggies Wedding, st. Patrick’s Day gig

Klik hier voor de agenda

Stadsklooster Culemborg

Gespreksgroep ‘Wat betekent geloven voor je ?


https://culemborg.oudkatholiek.nl/category/evenementen-agenda/

Met dit bericht willen wij polsen of er belangstelling bestaat voor bovengenoemd thema.
De bedoeling is eerst maar eens een drietal bijeenkomsten in te beleggen vanaf eind Mei.

In de eerste plaats zal het gaan om een uitwisseling van wat men onder zijn geloofsbeleving
verstaat. Bij de een kan dit bijvoorbeeld zijn een bijzondere religieuze ervaring zijn uit het
verleden, voor een ander zijn het misschien devote gevoelens tijdens een huishoudelijk bezig
zijn. In alles spreekt in elk geval het ‘hogere’ een woordje.

Wellicht zullen in de verhalen gemeenschappelijke vragen oplichten. Deze zullen dan het
samen te bepalen thema van de daaropvolgende keer zijn. Thema’s kunnen heel uiteenlopend
van aard zijn. Zoals ‘Wat is genade?’ Of misschien wel of er een leven bestaat na de dood? Dit
zijn maar voorzichtige suggesties.

We zijn allemaal (gelukkig) verschillend. Schroom bijvoorbeeld niet je eigen vraag te melden.
Misschien is er de vraag over hoe je je gelovige zelf ‘verzorgt’ en of dit wel om verzorging
vraagt, of dat het misschien een vanzelfsprekend deel van je wezen uitmaakt?

Waar vragen zijn, zijn (voorlopige) antwoorden!

Om met de dichter te spreken:

“For nothing is lost

that cannot be found

when sought.”

Hartelijke groet,

Karin Drenth, voor info en (voorlopige) aanmelding: drenth.k@planet.nl
(Vergeet niet je voorkeursdagdeel te vermelden)

Voor informatie over de activiteiten op het gebied van verstilling, bezinning en verbinding ga
naar Stadsklooster Culembor:

060 O

Website Facebook TikTok YouTube Stadsklooster

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. < Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. * Voor een goede ontvangst voegt u culemborgokk@gmail.com toe
aan uw adresboek.

@ Laposta
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