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Welkom 
Hoe hoog in ere staan bij mij, o God, wie Gij tot uw vrienden telt, Hoe verheven zijn 
hun waardigheid en luister! Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij , Gij weet van mij, 
wanneer ik zit en opsta. 
 

Openingslied: 608                                                             Allen gaan staan 
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2Een mens te zijn op aarde 3.Een mens te zijn op aarde 
in deze wereld tijd, in deze wereldtijd, 
is komen uit het water  dat is de dood aanvaarden, 
en staan in de woestijn, de vrede en de strijd, 
geen god onder de goden,  de dagen en de nachten, 
geen engel en geen dier,  de homger en de dorst, 
een levende, een dode,  de vragen en de angsten, 
een mens in wind en vuur  de kommer en de koorts. 
 

4,Gij die ons hebt geschapen, 
die dood en leven scheidt,  
het goede en het kwade, 
leer ons in deze tijd  
de mensen niet te haten,  
de goeden te weerstaan,  
dan wonen wij op aarde  
voortaan in vredesnaam. 

 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
van Jezus Christus de Heer en van de heilige Geest 
 

 Amen 
 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 
  

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 
 

+ Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

    

Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 
 

Voor U belijden wij, almachtige God,   

voor heel uw kerk en voor elkaar, 
 dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad, 
 in het kwade, dat wij gedaan hebben 
 en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
 Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden 
 en geeft dat wij U mogen dienen;  
 vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. 
 

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  
vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven. 

 

Amen. 

Kyrie en Gloria: Mis 9 (zie bijlage) 
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Na de aanhef van het Gloria gaan allen zitten. 

Gebed van het feest 

 

De Heer zij met u. 
 

 En met uw geest 
 

Laat ons bidden………. 
God, Gij hebt door de getuigenis van uw apostel Paulus  
de gehele wereld onderwezen;  
geef ons dat wij, die U heden voor zijn lering danken,  
door zijn voorbeeld te volgen, nader tot U mogen komen, 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  
 

 Amen 
 

Eerste Schriftlezing: 1 Koningen  19, 19-21  

 

Tussenzang: psalm 67 

 
 

God zij ons genadig, Hij schenke ons zegen, * 
-Hij doet zijn Aanschijn ons lichten; 
 

dat men weet van uw weg op aarde,* 
-van uw heil bij alle volken. 

 

Dat de volkeren, God IU loven, * 
-U loven de volkeren, alle. 
 

 Laat blij zijn de landen en juichen, * 
 -daar Gij bestuurt de volken naar recht  

en leidt alle landen op aarde, 
 

Dat de volleren, God, U loven,* 
U loven de volkeren alle! 
 

Het land heeft zijn vrucht gegeven, * 
-zo wil God, onze God ons zegenen 

 

God wil zo zijn zegen ons schenken,* 
-dat de einden der aarde Hem vrezen. 
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Tweede Schriftlezing: Handelingen9, 1-22  
 

Halleluja 447 
 

 
Voor de vromen, gaat licht op in’t  duister, * 

-genadig barmhartig rechtvaardig. 
 

 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Geen kwaad gerucht heeft hij te vrezen, * 
-wiens hart is gerust, die vertrouwt op de  Here, 
   

 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

 
Evangelielezing: Matteüs 10, 16-22                                     Allen gaan staan 
 

De Heer zij met u. 

 

 En met uw geest. 
 

Lezing uit het heilig evangelie naar Matteüs…………… 
  

U, Heer, zij glorie                                      acclamatie 304 na de lezing 
       

 
 

PREEK                                                                                                     Allen gaan zitten 
 

 
 
 
 
PREEK 
 

PREEK 
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Orgelspel 
 

GELOOFSBELIJDENIS 312 

 
 

(tweede deell)  Pr: Ik geloof in één God, de al- / machtige  / Vader, 
     A: Schepper van hemel en aarde,  

van alle zichtbare en on- / zicht- / bare /dingen, 
 

(tweede deel)      En in één Heer, Jezus Christus,  
de eniggeboren / Zoon van / God;  
uit de Vader geboren vóór / alle / eeu-/wen. 
 

God van God, licht van licht,  
waarachtige God van de waarachtige God;  
geboren en / niet ge-/maakt;  
één van wezen met de Vader;  
door wie / al-/ les ge-/maakt is. 
Die om ons mensen en tot onze zaligheid  
uit de hemel is / nederge-/ daald  
en het vlees heeft aangenomen  
door de heilige Geest uit de maagd Maria. 
En /hij is / mens ge-/ worden 
 

Hij is ook voor ons gekruisigd onder / Pontius Pi-/latus;  
hij heeft geleden en / is /be-/graven 
En ten derde dage is hij verrezen  
volgens / de Schrif-/ turen. 
Hij is opgeklommen ten hemel  
en zit aan de / rechter-/ hand des / Vaders 
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Hij zal wederkomen met heerlijkheid  
om te oordelen de levenden / en de / doden; 
wiens rijk geen / einde / hebben / zal. 
En in de heilige Geest,  
die Heer is en het / leven / geeft;  
die / uit de / Vader / voortkomt; 
 

die met de Vader en de Zoon tezamen aangebeden  
en mede ver-/heerlijkt / wordt;  
die gesproken heeft / door / de  pro-/ feten. 
Ik geloof één, heilige, katholieke en apostolische kerk, 
Ik belijd één doop tot ver-/ geving der / zonden 
Ik verwacht de verrijzenis der doden  
en het / eeuwig / leven. /Amen                      
 

Voorbeden: acclamatie (319)                                             De gemeente knielt/zit         

Slotgebed: 
Pr. God die blijkens de kracht die in ons werkt  
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen  
boven al wat wij vragen of denken,  
U zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,  
tot in alle geslachten in de eeuwen der eeuwen.   
 

 Amen 
 

VREDEGROET       Allen staan 

 

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 
gedachten bewaren in Jezus Christus, onze Heer. 
 

 Amen.                                                                                                   
 

Geeft elkaar de vrede 
 

Offertorium 
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Tijdens het gezang worden de geldelijke gaven verzameld en naar het altaar 
gebracht. De priester zet het brood en de wijn klaar. In een gebed bidden we 
dat de gaven tot eer van de Heer mogen zijn en tot heil van Zijn kerk. 
 

Gezang 750                                                                           Allen gaan zitten 

 
 
2,Messias, manna uit Gods hand  3.Dan staat de tafel toebereid  
en hemels koren op ons land, voor alle mensen wijd en zijd 
maak Gij de stenen harten mild op aarde voor ons allemaal 
zodat de honger wordt gestild een hemels heerlijk avondmaal 
en wat elkeen te geven heeft dan zal er vreugd en vrede zijn 
aan allen samen leven geeft. en God alom aanbeden zijn 
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Bidt, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden  
door God, de almachtige Vader. 

 

De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele 
heilige kerk. 

Amen 
 

Gebed over de gaven…….. 
 

Heilig de gaven van uw volk, Heer,  
en laat uw heilige Geest over ons komen  
met het licht van het geloof, 
 waarmee Gij uw apostel Paulus altijd hebt verlicht  
bij de verkondiging van uw grote daden,  
door Christus, onze Heer.   
  

 Amen 
 
 

EUCHARISTISCH GEBED (3)                                                Allen gaan staan  

Prefatie………   
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Ja waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,  
Heer, heilige Vader, machtige God der eeuwen,  
Want Gij zijt onze eeuwige herder; 
Gij laat ons uw volk, niet eenzaam achter,  
maar hebt uw kerk op uw apostelen gegrondvest  
om haar te stellen tot een blijvend teken  
van uw Aanwezigheid in Christus, onze Heer. 
En hierom zingen wij met al uw heiligen, met aartsvaders en de profeten, 
apostelen en martelaren, met de hemelse machten 
die in eeuwigheid staan voor uw troon  
de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:. 
 

Heilig, heilig, heilig: mis 9 (zie bijlage) 
 

Vervolg eucharistisch gebed …….                                     allen gaan zitten/knielen 
 

Gezegend zijt Gij,  
God en Vader van onze Heer Jezus Christus,  
Vader der barmhartigheid en God van alle vertroosting. 
Want zo lief hebt Gij de wereld gehad,  
dat Gij uw eniggeboren Zoon gegeven hebt,  
opdat allen die in hem geloven niet verloren zouden gaan,  
maar het eeuwig leven hebben. 
 

Om uw heilsdaden voor altijd te doen gedenken  
nam hij op de avond dat hij zichzelf vrijwillig overleverde  
het brood in zijn handen en zijn ogen opgeslagen naar U,  
zijn hemelse Vader, heeft hij het, U dankzeggend,  
gezegend, het gebroken en aan zijn leerlingen uitgedeeld  
met de woorden: Neemt, eet, dit is mijn lichaam,  
dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker  
en U dankzeggend heeft hij die gezegend  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond,  
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. 
 

Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 
 

Daarom gedenken wij voor U, die Vader zijt,  
de menswording van uw Zoon,  
zijn woorden en zijn tekenen,  
hoe hij de minste van de mensen werd,  
gehoorzaam tot de dood aan het kruis  



11 

 

en hoe hij verrezen is in de heerlijkheid. 
Gij hebt hem hoog verheven en hem de Naam verleend  
die boven alle namen is, opdat in de hemel,  
op aarde en daarbeneden 
 zich iedere knie zou buigen en elke tong belijden: 

 

Jezus Christus is Heer,  
tot glorie van God de Vader! 

 

Wij brengen onder lof en dank voor uw Aanschijn  
deze tekenen van het offer dat hij gebracht heeft. 
Wij bidden U: zend uw heilige Geest  
en vervul deze gaven met de kracht van hem  
die het leven geeft, opdat zij ons worden  
het lichaam en het bloed van uw geliefde Zoon:  
het brood dat wij breken zij ons gemeenschap  
met het lichaam van de Heer  
en de drinkbeker die wij zegenen  
gemeenschap met het bloed  
van onze Heer Jezus de Christus. 
 

Maak ons tot één lichaam, daar wij delen in het ene brood. 
 

In gemeenschap met Maria, de moeder van onze Heer,  
met uw apostelen en martelaren,  
met onze heilige vader Willibrordus  
en met al uw heiligen, en in verbondenheid met ………  
onze bisschop en alle bisschoppen,  
priesters en diakenen en met heel uw heilige kerk  
loven en prijzen wij U, hoopvol wachtend  
op de komst van uw geliefde Zoon,  
onze Heer Jezus de Christus, 
 

Door hem en met hem en in hem is aan U,  
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest  
alle eer en heerlijkheid door alle eeuwen der eeuwen. 
 

 
 

 
HET GEBED DES HEREN                                          Allen gaan staan/knielen 
 

Laat ons bidden.  
Aangespoord door het woord van de Heer  
en door goddelijke lering onderwezen, durven wij spreken: 
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Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.   

 

Amen. 

 

Lam Gods: Mis  9 (zie bijlage)                   Het breken van het brood 
 

COMMUNIE  
 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt  
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. (3x) 
 

Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus 
beware ons ten eeuwige leven 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ieder die gedoopt is en hier of elders vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, 
is van harte uitgenodigd om brood en wijn  te delen en samen Zijn 
aanwezigheid te vieren. Christus zelf is onze Gastheer, Hij nodigt uit! Wie niet 
aan de communie deelneemt kan evengoed mee naar voren komen om in plaats 
van brood en wijn een zegen te ontvangen. Als teken daarvoor buigt men het 
hoofd 
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Gezang na de communie:755 

 
 
2.Het brood van oorlog en vrede,  4.Dat brood dat wij moeten eten 
dat dagelijks eendere brood,  om niet verloren te gaan. 
het vreemde brood van de liefde,  Wij delen het met elkander 
het stenen brood van de dood. ons hele mensenbestaan 
 
3.Het brood, dat wij duur verdienen,  5.Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
ons lichaam, ons geld, ons goed,  U zelf aan ons uit voorgoed, 
het brood van ons samen leven,  een mens om nooit te vergeten, 
die schamele overvloed een God van vlees en bloed. 
 

 
Gebed na de communie 
 

Heer zij met u 
  

En met uw Geest 
 

Laat ons bidden 
 

Gesterkt door hemelse gaven 
bidden wij U, Heer onze God:  
wil in ons de gloed ontsteken van de liefde die 
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brandde in het hart van uw heilige Paulus,  
opdat de kracht van uw genade  
zich ook in ons mag openbaren 
Door Christus , onze Heer 
  

Amen 
 

 

Looft en dankt (3)  

Zegen……..                                                                                        Allen gaan staan   
 

          Amen 
 
Slotlied 809 

 
 

 

Pr. 

A. 
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2.God heeft U uitverkoren  4,Daarom dan niet versagen, 
en uw geloof gebouwd, maar moedig verder gaan 
Hij heeft een eed gezworen  De Heer doet redding dagen, 
aan elk die Hem vertrouwt:  Hij trok uw lot zich aan 
dat Hij hen zal omgeven  Wie lijdt, - God zal het merken, 
met sterkte als een wal,  ’t is alles Hem bekend; 
dat Hij wie met Hem leven  Hij zal zijn kind’ren sterken 
de zege schenken zal met woord en sacrament. 
 
3.Zou ooit een vrouw vergeten  5.Daarom lof zij de Here, 
’t kind dat zij in zich droeg,  in wie ons heil bestaat, 
er niet van willen weten,   Hem die ons toe wou keren  
wanneer het naar haar vroeg? Zijn liefelijk gelaat. 
Al zou u ook begeven  Hij moge ons behoeden, 
uw moeder vroeg of laat,  elkander toegewijd, 
de Heer zweert bij zijn leven,  en schenke ons al ‘t goede 
dat Hij u niet verlaat. nu en in eeuwigheid. 

 

 
 

 

 



16 

 

 
1e   collecte                                                                            2e collecte 

Onderhoud kerk en parochie    Maand januari 

eucumenisch werk 

   
 
 

 

Volgende kerkdienst: 
 
1 februari 10.00 uur: Eucharistieviering Opdracht van de Heer in de 
Tempel of wel Maria Lichtmis. Liturg pastoor Jan van Handenhoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oud-Katholieke kerk van de HH Barbara en Antonius, 

Varkensmarkt 18 4101 CL  Culemborg 
    

Website: www.culemborg.oudkatholiek.nl 
Pastoor Frank Duivenvoorde 

Tel. 06-13180126 
mail: pastor.okkc@gmail.com 

 
Nieuw bankrekeningnummer 

Met ingang van 1 januari is het rekeningnummer veranderd: 
IBAN: NL69ABNA 0111 0097 07  

t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Culemborg 
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