
Ik	ben	op	zoek	naar	het	kind	van	het	licht,	het	kind	dat	vrede
brengt,	het	kind	dat	het	goede	in	mensen	naar	boven	haalt,
het	kind	dat	tot	leven	komt,	tot	leven	zou	moeten	komen	in
elke	mens,	in	alle	kinderen	en	volwassenen.

Ik	ben	op	zoek	naar	het	kind	van	het	maar	het	kind	speelt
verstoppertje.	Het	verstopt	zich	op	duizend	en	een	plek	en	wij,
-wijze	en	verstandige	volwassenen-	lopen	er	vaak	achteloos
aan	voorbij.	

Ik	ben	op	zoek	naar	het	kind	van	het	licht	en	ik	kijk	rond	in	een
straat	vol	verlichte	kerstbomen	in	de	tuin		en	in	huis	en	van
allerlei	soorten	lichtjes	van	arrensleeën	en	kerstmannen,	maar	het	kind	van	het	licht	kan	ik	niet
vinden.	

Ik	kijk	rond	in	de	supermarkt	met	zijn	overvloed	aan	lekkers	vol	mensen	die	hun	kerstinkopen
doen.	Maar	het	kind	zie	ik	niet.	Ik	ga	de	kerk	binnen,	daar	zou	het	kind	toch	te	vinden	moeten
zijn.

Ik	zie	een	reusachtige	kerststal,	veel	mensen	in	de	nachtmis,	maar	die	oude	gezangen	en
rituelen	zeggen	me	niet	zoveel	meer,	en	het	kind	van	het	licht	kan	ik	er	niet	in	vinden.	

En	ik	denk:	ik	geef	het	op.	Kind,	als	je	verstoppertje	wilt	spelen,	dan	doe	je	dat	maar,	maar	ik
ben	het	zoeken	zat.	

Dan	hoor	ik	het	kind	uit	de	verte	roepen:	Je	kijkt	niet	goed,	je	kijkt	teveel	naar	de	buitenkant.	Je
moet	verder	kijken	dan	je	neus	lang	is.

Ik	denk:	laat	ik	het	toch	nog	maar	een	keer	gaan	zoeken.	Ik	loop	het	verzorgingstehuis	binnen
en	aan	de	receptie	zit	een	vrijwilligster,	met	een	vriendelijke	lach	begroet	zij	mij	en	ik	zie	ineens
iets	van	het	kind	in	haar.	

Ik	kom	op	een	van	de	kamers	en	ik	zie	dat	een	zoon	zijn	vader	met	veel	geduld	wat	te	drinken
geeft.	Iets	van	het	kind	lichtte	in	hem	op.	
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Ik	loop	toch	nog	maar	weer	even	door	de	supermarkt	en	ik	zie	een	vrouw	een	fles	wijn	en	een
kerstbrood	kopen	voor	haar	buurman	die	de	deur	nooit	uitkomt	en	nooit	bezoek	krijgt.	En	ik	zie
heel	duidelijk	het	kind	van	het	licht	in	haar.	

Ik	zie	een	jongen	van	tien	jaar	die	loopt	te	zoeken	wat	hij	kopen	zal	voor	zijn	zusje	die	met
kerstmis	jarig	is.	In	zijn	ernstig	kijkend	gezicht	herken	ik	het	kind	van	het	licht.	

Er	is	veel	duisternis	in	de	wereld.Velen	zoeken	hun	heil	in	een	uitbundige	feestverlichting.Daar
is	de	commercie	goed	mee,	maar	het	neemt	niet	de	duisternis	weg	die	van	binnen	zit.	Die	wordt
alleen	weggenomen	waar	mensen	licht	dragen	naar	elkaar.	

Kerstmis	zegt	ons:	zoek	het	kind	van	het	licht	in	jezelf	in	mensen		die	op	de	een	of	andere
manier	licht	brengen	aan	anderen.	En	die	zijn	er	veel	meer	dan	we	soms	in	de	gaten	ebben.	Ik
hoop	en	wens	dat	het	kind	van	het	licht	verstopt	zit	in	ieder	van	ons.

Ik	wens	U	allen	vredige	Kerstdagen	vol	liefde	en	lichten	gezondheid,	zegen	en	voorspoed	voor
het	nieuwe	jaar.

Mede	namens	het	kerkbestuur,	
Pastoor	Frank	Duivenvoorde

Langs	deze	weg	wil	ik	graag	iedereen	bedanken	die	heeft	meegewerkt
aan	-of	heeft	bijgedragen	tot-	het	welslagen	van	mijn	10-jarig
priesterjubileum	afgelopen	zondag	23	november	j.l.	Die	dank	geldt	ook
het	Hoorns	Byzantijns	Mannenkoor	o.l.v.	dirigent	Grigori	Sarolea.	Het
was	een	bijzonder	feestelijke	dag	met	zoveel	hartverwarmende
woorden	en	blijken	van	waardering	en	mooie	cadeaus.	Ik	ben	er	nog
van	aan	het	nagenieten.	Er	is	de	afgelopen	tien	jaren	ook	zoveel	moois
om	op	terug	te	kijken,	teveel	om	op	te	noemen.	Sommige	dingen	zullen
niet	snel	meer	terugkeren	zoals	de	dagen	dat	we	nog
kerststallenexposities	deden	met	levende	kerststal.	We	zijn	met	zijn
allen	ook	tien	jaar	ouder	geworden	en	dat	betekent	dat	we	nu	onze

handen	vol	hebben	aan	het	overeind	houden	van	onze	kerntaken.	Er	is	veel	ten	goede	gebeurd
de	afgelopen	jaren	en	er	is	een	basis	gelegd	voor	de	toekomst.	Daarop	mag	de	nieuwe	pastor
die	met	veel	enthousiasme	wil	gaan	beginnen	in	onze	parochie	op	verder	borduren.	Ik	wens	ons
allen	nog	veel	goede	en	mooie	jaren	toe	en	moge	Gods	rijke	zegen	daarop	rusten.
Frank	Duivenvoorde

In	overstaan	van	haar	partner	Miranda,
vrienden,	collega’s,	studiegenoten,	docenten
van	het	Oud-Katholiek	seminarie,	en	een
Culemborgse	delegatie	bestaande	uit	pastoor
Frank	Duivenvoorde	en	Wim	Hoogewoning,
Frans	en	Anky	Jacques,	Margot	Kersaan	en
Henk	Witte	en	Tracy	Schuurman	legde	onze
aanstaande	pastoor	Marian	Geurtsen	op	2
december	2025	in	het	leslokaal	van	de	“Oud
Rooms	Katholieke	Aalmoezenierskamer”
(ORKA)	in	Utrecht	haar	kerkelijk	examen	aan

het	Oud-Katholiek	seminarie	af.		Waarmee	haar	weg	vervolgd	kan	worden	met	een
diakenwijding,	een	priesterwijding	en	een	aanstelling	in	Culemborg	als	opvolgster	van	pastoor
Frank.
De	scriptie	waarmee	Marian	afstudeerde,	“	#MeToo	on	the	calendar	of	saints”	gaat	over	de
Heilige	Agnes.	We	weten	niet	zeker	of	zij	ooit	echt	bestaan	heeft,	maar	het	verhaal	gaat	dat
Agnes	op	13-jarige	leeftijd	het	slachtoffer	werd	van	verkrachting.	Zij	weigerde	zich	aan	heidense
goden	te	laten	wijden,	maakte	een	kruisteken	en	weigerde	zich	tegen	God	te	keren.	Ze	zei	dat
ze	verloofd	was	met	Jezus	Christus.	Vervolgens	werd	ze	gemarteld	en	ter	dood	gebracht,	maar
8	dagen	na	haar	marteldood	werd	ze	gezien	in	een	gouden	kleed,	met	een	verlovingsring	om	en
aan	haar	rechterhand	een	wit	lam.	Agnes	is	naast	beschermheilige	van	verloofde	paren	met
name	beschermheilige	van	jonge	meisjes	en	maagden,	van	de	kuisheid	en	van	slachtoffers	van
verkrachting.	Marian	werd	over	haar	scriptie	bevraagd	door	dr.	Marco	Derks,	die	dr.	Peter-Ben
Smit	verving	omdat	deze	in	het	buitenland	verbleef.
Het	tweede	onderdeel	was	een	gesprek	met	emeritus	mgr.	Joris	Vercammen	naar	aanleiding
van	een	aantal	stellingen	over	de	toekomst	van	de	christelijke	kerk,	die	hij	had	ontleend	aan	het
boek	van	Tomas	Halik:	“De	namiddag	van	het	Christendom”.
Het	derde	en	laatste	onderdeel	van	het	examen	was	een	gesprek	met	Mattijs	Ploeger,	rector
van	het	seminarie	en	specialist	in	Oud-Katholieke	liturgie.	Hoewel	aan	het	gezicht	van	Marian	te
zien	was	dat	ze	het	spannend	vond	was	het	een	interessant	gesprek	tussen	twee
gelijkwaardigen.	Marian	is	afgestudeerd	theoloog	en	ritueelspecialist	en	gaf	haar	visie	op	wat
rituelen	kunnen	bijdragen	in	een	Eucharistieviering	om	de	aanwezigheid	van	Christus	in	het
brood	en	de	wijn	daadwerkelijk	te	ervaren.
Daarna	was	de	spanning	voorbij.	Door	Mattijs	werd	de	akte	van	het	examen	(conform	een	lange
traditie	opgesteld	in	het	kerklatijn)	voorgelezen	en	door	de	examinatoren	ondertekend	en	met
een	hartelijke	glimlach	en	een	handdruk	aan	Marian	overhandigd.	Marian	is	geslaagd	“met
genoegen”,	wat	staat	voor	hoge	cijfers.

Zondag	23	november	-	Een	dag	met	een	gouden	randje….

Kerkelijk	examen	Marian	Geurtsen



Tijd	voor	een	feestje!	Dat	gingen	we	vieren	in	café	Jozef	op	de	Mariaplaats	om	de	hoek	waar
het	heel	gezellig	was,	de	gasten	elkaar	onderling	konden	ontmoeten	en	de	gesprekken	werden
voortgezet.
We	kijken	uit	naar	een	diakenwijding	van	Marian	Geurtsen	in	onze	kerk.
Margot	Kersaan	-	5	december	2025

Donkere	wolken	hangen	boven	mijn	bed.	Ik	hoor	heel	ver	weg	een	paar
stemmen	zeggen:	“We	weten	niet	of	hij	het	haalt”.	Aan	het	voeteneind
van	mijn	bed	zie	ik	vaag	de	contouren	van	een	vrouw,	mijn	liefje	Margot
moet	dat	zijn,	want	wie	anders	zit	elke	dag	bij	je	bed	en	wie	anders
houdt	je	hand	vast.	De	kracht	om	te	vechten	had	mijn	lichaam	niet
meer,	maar	toch	wilde	ik	het	nog	niet	opgeven.	Ik	had	nog	teveel	wat	de
moeite	waard	was	om	voor	te	vechten.
Bovenstaande	woorden	omschrijven	de	situatie	waar	ik	een	jaar
geleden	in	terecht	kwam.	Een	overvloed	aan	kwaadaardige	bacteriën
en	virussen	heerste	over	mijn	lichaam.	Volledig	uitgeput	en	uitgedroogd
belandde	ik	in	een	ziekenhuisbed	en	vocht	ik	voor	mijn	leven.
Mijn	leven	van	alle	dag	is	inmiddels	heel	anders	dan	een	jaar	geleden.	Dankbaar	dat	ik	nog	leef
en	dat	mijn	liefje	mij	toen	niet	verlaten	heeft,	geniet	ik	nu	van	alles	wat	ik	nog	kan	doen.	Elke
dag	is	een	uitdaging	waar	je	het	beste	uit	moet	halen.	Wie	mij	kent,	weet	dat	ik	niet	alles	meer
kan	en	dat	is	geen	straf	maar	een	uitdaging.	Een	uitdaging	om	toch	alles	uit	het	leven	te	halen
en	positief	te	blijven	genieten	van	elke	overwinning.	Leven	met	de	dag	wil	niet	zeggen	dat	je	niet
vooruit	of	achteruit	moet	kijken,	maar	dat	je	moet	genieten	van	al	het	mooie	dat	het	moment	je
geeft.	De	woorden	“kan	ik	niet”	of	“dat	gaat	niet”	komen	niet	in	mij	op.	Voor	alles	is	er	wel	een
oplossing,	want	als	het	op	de	ene	manier	niet	gaat,	dan	doe	ik	het	gewoon	anders.	18

Een	lotgenoot	van	mij	(Tineke	Veenstra)	heeft	in	haar	boek/biografie	“Puur	goud,	overleven	in
een	roestig	lichaam”	een	mooie	quote	geschreven.	“Pas	als	normale	dingen	niet	meer	normaal
zijn,	realiseren	we	ons	hoe	speciaal	normale	dingen	zijn”.	De	kunst	van	het	leven	is	om	elke	dag
van	de	kleinste	dingen	te	genieten.	Leven	doe	je	vandaag	en	morgen	zie	je	wel	wat	er	op	je	pad
komt.	Daar	moet	je	nu	niet	aan	denken,	want	dat	is	verspilling	van	kostbare	energie.	Kijk	naar
de	mooie	momenten	van	gisteren	en	geniet	daar	van.	Moet	je	dan	niet	naar	morgen	of	de
toekomst	kijken?	Natuurlijk	wel,	want	plannen	maken	is	genieten	van	wat	nog	komen	gaat.
Denk	maar	aan	die	mooie	reis	die	je	wilt	gaat	maken	of	dat	concert	waarvan	je	nu	al	weet	dat	je
er	echt	van	gaat	genieten.

Als	ik	op	mijn	balkon	zit,	zie	ik	hommels	en	bijen	alle	bloemetjes	afgaan	op	zoek	naar	nectar.
Een	vlinder	rust	even	uit	en	drinkt	wat	uit	het	waterbakje	tussen	de	planten.	Van	al	dat	gezoem
om	mij	heen	geniet	ik.	Een	minituintje	vol	met	leven.	Fietsend	door	de	weilanden	en	langs	de
uiterwaarden	zie	ik	kunst.	Kunst	gemaakt	door	de	natuur	en	de	dieren.	Hoe	mooi	is	het	als	een
paar	koeien	je	volgen	of	geïnteresseerd	naar	je	staan	te	kijken.	Tijdens	fotograferen	kijk	ik	door
de	lens	en	zie	ik	maar	een	klein	detail	van	de	wereld.	In	dat	kleine	wereldje	is	zoveel	moois	te
zien	en	kan	ik	genieten	van	dat	mooie	miniwereldje.
Ook	al	kan	ik	niet	veel	meer,	samen	met	Margot	geniet	ik	volop	van	alle	plannen	die	we	hebben
en	van	wat	we	inmiddels	samen	hebben	beleefd.	Die	kleine	momenten	die	ongemerkt	passeren
zijn	zo	waardevol	maar,	je	moet	ze	wel	kunnen	en	willen	zien.	Laatst	kreeg	ik	van	een
parochiaan	een	cadeautje.	Ze	was	een	paar	dagen	in	het	klooster	geweest	en	had	uit	de
kloosterwinkel	iets	voor	mij	meegenomen.	Ik	kreeg	van	haar	een	ring	met	mijn	lievelings	tekst
“Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn”.	Een	heel	waardevol	cadeau	maar	wat	moet	je	met	een	ring
van	een	‘vreemde’	vrouw	als	je	al	een	relatie	hebt	en	haar	ring	draagt?		Gelukkig	vond	Margot
het	geen	probleem	dat	ik	die	ring	ging	dragen.	Zo	mooi	en	zo	waardevol	was	dat	kleine
momentje.	Geluk	vind	je	niet	in	het	grote	maar	juist	in	het	kleine.
Ik	wens	iedereen	een	mooie	en	waardevolle	dagen	en	sluit	af	met	de	woorden	van	Kinga	Bán
“Dit	is	vandaag,	morgen	komt	later	en	gisteren	is	al	weer	weg.	Je	hoeft	maar	een	ding	te	doen
en	dat	is	er	zijn”

Henk	Witte	-	december	2025

Er	was	veel	te	vieren	op	zondag	23	november	j.l.	want
naast	het	10	jarig	priesterjubileum	en	189	jaar	kerkwijding
en	de	presentatie	van	de	nieuwe	iconen	die	gewijd
werden,	eerden	we	ook	twee	vrijwilligsters.	Margot
Kersaan	bedankte	aan	het	einde	van	de	viering	namens
het	kerkbestuur	Nel	van	der	Veer	voor	de	afgelopen	8
jaren	dat	zij	als	kerkbestuurslid	actief	was.	Nel	is	al	zo
lang	verbonden	aan	onze	parochie	dat	zij	dikwijls	vanuit
de	opgedane	levenservaring	en	kennis	van	de
geschiedenis	van	de	parochie	wist	te	reflecteren	op
allerlei	zaken	die	in	het	kerkbestuur	aan	de	orde	kwamen.

Daarvoor	zijn	we	haar	heel	dankbaar.	En	we	wensen	haar	met	Evert	nog	veel	goede	jaren	toe
vooral	in	goede	gezondheid.	Bloemen	en	woorden	van	dank	ook	aan	Corrie	Kievith	die	na	heel
veel	jaren	zorg	voor	ons	parochieblad	‘In	de	Nieuwstad’		-	de	laatste	jaren	als	eindredacteur-
daar	mee	gestopt	is.	We	zijn	haar	zeer	dankbaar	voor	zoveel	jaren	trouwe	toewijding	en
inspanning	want	het	parochieblad	is/was		belangrijk,		want	het	werkte	verbindend	en
communicatief	in	onze	geloofsgemeenschap.		Die	woorden	van	dank	gelden	ook	alle	andere
medewerkers	/	redacteuren	aan	het	blad.	We	haalden	196	edities	en	als	je	dat	door	5	deelt	dan

En	toen,	toen	ging	het	licht	even	uit.

In	het	zonnetje



kom	je	ongeveer	uit	op	40	jaren	Nieuwstad.	Het	is	met	weemoed	dat	we	hier	op	terugkijken
maar	ook	met	veel	mooie	herinneringen.	We	richten	nu	de	blik	op	de	toekomst	die	voortaan
digitaal	is	met	week-	en	maandbrieven.
Pastor	Frank

Als	de	dagen	korter	worden
en	de	luchten	donker	dreigen
verlangen	we	dat	God	-diep	in	ons	hart-	
ons	dit	ingeeft...:

-al	was	het	maar	wat	goedheid
om	iets	van	onze	overvloed	te	delen
met	wie	zo	weinig	heeft;

-al	was	het	maar	wat	tederheid	en	warmte
om	zachte	woorden	te	spreken
die	wonden	van	zij	die	lijden	helen;

-al	was	het	maar	wat	goedheid	en	zorg	voor	de	dieren
die	ons	omringen	en	onze	zorg	nodig	hebben;

-al	was	het	maar	wat	geduld	en	aandacht
om	iedereen	op	zijn		of	haar	eigen	ritme
te	laten	leven,	soms	vlug,	soms	traag;

-al	was	het	maar		om	af	en	toe	wat	licht	en	liefde
naar	een	kwetsbare	mens	toe	te	dragen
en	haar	of	hem	met	een	kleine	attentie	te	bedenken;

-al	was	het	maar	wat	inkeer	om	bewuster	te	leven
en	te	denken	aan	de	toekomst	van	Moeder	Aarde
en	hoe	we	haar	kunnen	beschermen;

-al	was	het	maar	wat	vreugde	om	in	de	morgen
de	Eeuwige	en	Onnoembare	te	danken
voor	elke	nieuwe	dag	dat	je	leven	mag.

Advent	is	verlangen

Concerten	december	-	januari
	
Zaterdag	13	december	20.00	uur
Christmas	Country	concert	door	The	Heartstrings	
Meer	informatie	op	de	website

Zondag	14	december	15.00	uur
Een	Lied	van	Licht	en	Stilte:	Een	uur	vol	verstilling,	warmte	en	hoop	door	Jacques	Teuwen	e.a.
Meer	informatie	op	de	website

Nieuwjaarsconcert	1	januari	16.00	uur
Mick	Stirling:	Cellosuits	van	J.S.	Bach
Meer	informatie	op	de	website

Stadsklooster	Culemborg:	Gespreksgroep	Geloof	in	Vrede	!
Mgr.	Joris	Vercammen	gaat	met	ons	in	gesprek	over	zijn	boek	'Geloof	in	Vrede'	en	wij	gaan	in
gesprek	met	elkaar	over	dit	belangrijke	onderwerp.	Het	boek	is	goed	leesbaar	en	bevat	kleine
hoofdstukken.

De	data	van	de	bijeenkomsten	–	telkens	op	de	woensdagmiddag	van	14.30		-		16.30	u.	zijn:	
28	januari,18	februari,	11	maart	en	1	april.	

Aanmelden	vóór	15	januari	via	Stadskloosterculemborg@gmail.com
	

Collectecoupons
Tijdens	de	collecte	kunt	u	betalen	met	een	collectecoupon.	Hierdoor	hoeft	u	geen	contant	geld
meer	bij	u	te	hebben.

Bestel	hier	uw	collectecoupons:

Fiscaal	voordeel
Voor	gebruik	van	de	fiscale	aftrekposten	bestaat	de	mogelijkheid	om	collecte	bonnen	te	kopen,
een	Periodieke	Overeenkomst	te	sluiten	voor	een	jaarlijkse	gift	(100%	aftrekbaar)	en	uw

https://culemborg.oudkatholiek.nl/3913-2/collectecoupons/
https://culemborg.oudkatholiek.nl/nieuws/2025/12/the-heartstrings-13-december-2025/
https://culemborg.oudkatholiek.nl/nieuws/2025/12/https-www-facebook-com-share-1dsgdbqnto-mibextidwwxifr/
https://culemborg.oudkatholiek.nl/nieuws/2025/12/nieuwjaarsconcert-mick-stirling-cellosuites-van-j-s-bach/
mailto:Stadskloosterculemborg@gmail.com?subject=Email%20stadsklooster&body=Aanmelden%20gespreksgroep%20Geloof%20in%20Vrede


Facebook Website

vrijwilligersuren	als	gift	te	schenken.	Voor	meer	informatie	penningmeester@culemborg.okkn.nl

Meer	informatie	fiscaal	voordeel

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	culemborgokk@gmail.com	toe

aan	uw	adresboek.
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