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Welkom 
 
Openingslied: 771                                                    Allen gaan staan 

 
 

2..   Want, waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
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3.   Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft 
      dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede 
      Ontsteek de vreugde die geen einde heeft, 
      wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 
 

Inleiding 
 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
van Jezus Christus de Heer en van de heilige Geest 
 

 Amen 
 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 
  

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 
 

+ Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     Allen blijven staan of knielen 

 
Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

 

Voor U belijden wij, almachtige God,   
voor heel uw kerk en voor elkaar, 

 dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad, 
 in het kwade, dat wij gedaan hebben 
 en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
 Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden 
 en geeft dat wij U mogen dienen;  
 vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. 
 

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  
vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven. 

 

Amen. 

 
Kyrielitanie 303 
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. 
Laat ons weer horen van vreugde, 
en die gebroken zijn zullen weer opstaan: 
ontferm U over ons. 

A.Ontferm U over ons 
God schep een hart in ons dat zuiver is  
en laat uw geest ons vernieuwen: 
ontferm U over ons. 

A.Ontferm U over ons 
Open uw mond en wij zullen spreken  
en onze woorden zullen U prijzen:  
ontferm U over ons: 

A.Ontferm U over ons 
God, neem van ons aan wat wij geven:  
ons hart dat klein is en gebroken:  
ontferm U over ons. 

A.Ontferm U over ons 
 

Gebed van de dag. 
 

De Heer zij met u. 
 

 En met uw geest 
 

Laat ons bidden………. 
God, Schepper en Verlosser van allen die geloven,  
toon uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn: 
laat hen delen in de verrijzenis van uw Zoon  
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en geef dat zij voor eeuwig uw licht aanschouwen en in vrede leven. 
Door onze  Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
  

Amen 

Eerste Schriftlezing: Klaagliederen 3, 22-26; 31-32 
 

Tussenzang : “Be still mij soul” van Sibelius Gezongen door bas -
bariton Jacques Teeuwen 
 
 

Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 15, 50-58 
 

Tussenzang: 259 
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2.Looft Hem als uw vaad’ren deden, 3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
eigent u zijn liefde toe, Hij kent onze broze kracht. 
want Hij brengt u in zijn vrede, Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
zegenend wordt Hij niet moe. van de boze en zijn kracht. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
Tot uw laatste adem toe.  die het licht is in de nacht. 
 

4.Snel vergaan de mensenkind’ren 5.Engelen, zingt ja en amen 
als de bloemen op het veld,  met de Koning oog en oog! 
God alleen is onverminderd  Zon en maan buigt u tezamen 
steeds dezelfde sterke held!  en gij  sterren hemelhoog! 
Looft de Heer van dood en leven, Looft uw Schepper, looft uw Schepper 

Hem die onze dagen telt.  looft Hem. die het al bewoog! 
 

Evangelielezing:Johannes 5, 24-27                                   Allen gaan staan 
 

De Heer zij met u. 

 

 En met uw geest. 
 

Lezing uit het heilig evangelie naar Johannes…………… 
  

U, Heer, zij glorie                                                      acclamatie 304 
 

 
PREEK                                                                                                     Allen gaan zitten 
 
 

Herdenking van onze doden                                           

 

Pr. : Duisternis en licht gaan samen in het leven,                                                       
duisternis en licht gaan samen in de dood. 
Als de nacht van de dood valt, hopen we op een nieuwe morgen,                            
voor degene die gestorven is, maar ook voor hen die rouwen. 
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We gaan nu een kaars opsteken voor iedere dierbare overledene                                            
die wij nog altijd deerlijk  missen en die we koesteren diep in ons hart.                                              
 
Die kaars symboliseert het licht dat zij voor ons waren in hun leven,                    
voor alle blije dagen die we samen beleefd hebben,                                                          
dat licht dragen wij in onze herinneringen met ons mee,                                              
met de pijn van het gemis, maar ook met de stille vreugde van de 
dankbaarheid. Die kaars is ook een symbool van onze hoop dat de 
gestorvenen Gods eeuwig licht hebben ontvangen                                                           
dat wij licht vinden in de nacht van ons verdriet. 
 

Wij gedenken in deze viering onze dierbaren en geliefden die door de 
dood uit ons midden zijn heengegaan. We noemen ze met name. 
 

God van mensen, laat uw levenslicht blijvend schijnen, voor hen, voor ons. 
 

Gebeden van Allerzielen            
 

Zoals ieder jaar in deze viering gedenken we onze dierbare overledenen door 
hun naam te noemen. Bij het noemen van hun naam door de lector kunt u  
naar voren komen om een kaarsje voor hem/haar aan te steken.  
 

Pr. Wij gedenken alle overledenen die ons dierbaar zijn,  
hen wier dood ons nog vers in het geheugen ligt,  
hen die al langer geleden gestorven zijn.  
De speciale plek die zij hadden in ons hart blijven ze innemen.  
We hopen dat Gods levenslicht hun vrede en vreugde brengt.  
Voor allen houden we nu enkele minuten stilte. 
 

Als alle kaarsen zijn aangestoken volgt een stilte van enkele minuten.  
Daarna zingen we staande – uit eerbetoon voor al onze geliefden en 
dierbaren  –  het volgende lied : 
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We zingen staande gezang 91a uit het NLB van de PKN 
 (melodie OK gezang 768) 

 

 

 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 

Wie    in      de       scha – duw   Gods mag     wo  -  nen 

    hoeft  niet   te     vre   -   zen    voor   de        dood 

 Zoek     je     bij       Hem    een    on – der -    ko -  men 

   dan   wordt zijn     vre  -   de    jou     tot        brood 

God    legt   zijn    vleu – gels    van     ge  -    na  -   de 

 be -  scher-mend   om          je    heen   als     vriend 

en      Hij      be -   vrijdt     je     van     het       kwa - de,    

Op  -  dat    je       eens      ge -  luk    zult     zien 
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Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt, 
duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

                                  
 

Voorbeden voor zij die rouwen                                       De gemeente knielt/zit         
 

( Lector ) Als verdriet je overmant,                                                                                                                    
als je jezelf bent verloren                                                                                                   
mogen er dan nieuwe krachten in je gloren                                                                     
opdat je weer jezelf zult vinden                                                                                               
en op kunt staan om in geloof en hoop                                                                                  
je weg verder te gaan. 
 

Blijf geloven in de toekomst ook al doet het nu zo'n pijn, 
Blijf geloven in  mensen die jouw helpers kunnen zijn. 
Blijf geloven in het leven, in je denken en je doen 
Blijf geloven in de lente, na de winter wordt het groen. 
Blijf geloven in jezelf :  in je zwakheid en in je kracht 
Blijf geloven in de ander, die jou steunt uit alle macht. 
Blijf geloven in het wonder dat je meer kunt dan je denkt, 
Blijf geloven in de liefde die jou stille krachten schenkt. 
Blijf geloven in de waarde en het doel van je bestaan, 
Blijf geloven dat er mensen zijn die samen met jou verder gaan. 

Moge het zo zijn en moge Gods zegen daar rijkelijk op rusten. Amen. 
 

VREDEGROET       Allen staan 

 

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 
gedachten bewaren in Jezus Christus , onze Heer. 
 

 Amen.                                                                                                   
 

Geeft elkaar de vrede!        
   De gelovigen brengen elkaar op afstand de vredegroet,daarna gaan allen zitten 
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gezang worden de geldelijke gaven verzameld en naar het altaar 
gebracht. De priester zet het brood en de wijn klaar. In een gebed bidden we 
dat de gaven tot eer van de Heer mogen zijn en tot heil van Zijn kerk. 
 

Gezang 717 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Daar is het altijd lentetijd, 4.Maar ach de stervelingen staan 
 in bloei staat elke plant.  hier huiverend terzij, 
Alleen de smalle doodzee scheidt en durven niet op weg te gaan 
 ons van dat zalig land. het duister niet voorbij    
 
 

3 Men ziet het veld aan de_overkant 5.Hing niet het wolkendek zo zwart  
 in groene luister staan, van twijfel om ons heen, 
 als Israël ´t beloofde land wij zouden ‘land zien van ons hart, 
 zag over de Jordaan. dat ’t hemels licht bescheen. 
      

6.God, laat ons staan als Mozes hier 
 hoog in uw zonneschijn 
 en geen Jordaan, geen doodsrivier 
 zal scheiding voor ons zijn. 

 
Bidt, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden  
door God, de almachtige Vader. 
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De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele 
heilige kerk. 

Amen 
 

Gebed over de gaven…….. 
 

Heer, aanvaard onze gaven en hoor ons gebed:  
neem allen die gestorven zijn op in de heerlijkheid  
van hem die door dit teken van zijn liefde  
ons in leven en sterven tezamen bindt. 
Christus, onze Heer.   

 

Amen 
 

EUCHARISTISCH GEBED (9)    Allen gaan staan 
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Prefatie………  
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,  
Heer, heilige Vader, machtige God der eeuwen,  
door Christus, onze Heer,  
in wie Gij ons de hoop op een gelukzalig verrijzen verleend hebt, opdat 
onze natuur, die onder haar sterfelijkheid gebukt gaat, opgericht wordt 
door het geloof aan de belofte der toekomende onvergankelijkheid. 
Voor wie geloven, Heer, wordt toch dit leven verwisseld, niet uitgedoofd, 
en, na de ontbinding van dit aardse woonhuis in de hemel een eeuwige 
woning toebereid. En hierom zingen wij met de engelen en alle hemelse 
machten die eeuwig staan voor uw troon, de lof van uw heerlijkheid 
zonder einde zeggend 
 

Heilig, heilig, heilig: mis 6 
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God , onze Vader, wij danken U met heel ons hart; 
U hebt ons tot leven geroepen, U hebt ons bestemd  
voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.  
Hij is het verlossend woord, uw helpende hand.  
Wij kunnen niet vergeten hoe hij één werd met ons  
in lijden en dood één bleef met U in overgave aan uw wil. 
Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.  
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om hem. 
 

Toen het paasfeest op handen was  kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
 

In het bewustzijn dat hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde  
nam hij brood in zijn handen, hij sloeg zijn ogen op naar U,  
God, zijn almachtige Vader. 
Hij bracht U dank, zegende het brood, brak het en gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam  
dat voor u gegeven wordt. Ϯ 
 

Zo nam hij oom na de maaltijd de beker in zijn handen.  
Hij bracht U opnieuw dank, zegende de beker en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de woorden: Neem deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe  altijddurende verbond,   
dit is mijn bloed dat voor alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving der zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Ϯ 
 

Trouw aan dit woord gedenken wij, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis,  
de glorie van zijn hemelvaart. Vol vertrouwen zien wij uit  
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend  nu, Vader, de trooster en helper in 
ons midden, uw heilige Geest. Aanvaard door hem deze gaven  
en vervul ze van uw leven.  
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw kerk.  
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.  
Geef wijsheid en kracht aan onze bisschop en  aan allen die U als herders in 
uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook de mensen  
die een bijzondere plaats innemen in ons hart  
en blijf trouw aan allen die door de dood van ons zijn heengegaan.  
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Samen met heel uw volk, met Maria, de moeder van de Heer,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid  
en brengen wij U onze dank door Christus, onze Heer. 
 

Door hem, met hem en in hem is aan U, God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest  
alle eer en glorie door alle eeuwen der eeuwen, 
 
 
 
 

 
 
HET GEBED DES HEREN                                          Allen gaan staan/knielen 
 

Laat ons bidden.  
Aangespoord door het woord van de Heer  
en door goddelijke lering onderwezen, durven wij spreken: 
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Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid.   

 

Amen. 

 

Lam Gods: Mis  6                                Het breken van het brood 
 

 
 

 
COMMUNIE  
 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt  
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. (3x) 
 

Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus 
beware ons ten eeuwige leven. 
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2.Niet voor schuren  3.Maar wij rijken 
  
 

 
 
 
 

Tijdens de communie: Näher mein Gott zu dir, van Lowell Mason, 
gezongen door Jacques Teeuwen 
 

Gezang na de communie 768 

 

 
 
 

Ieder die gedoopt is en hier of elders vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, 
is van harte uitgenodigd om brood en wijn  te delen en samen Zijn 
aanwezigheid te vieren. Christus zelf is onze Gastheer, Hij nodigt uit! Wie niet 
aan de communie deelneemt kan evengoed mee naar voren komen om in plaats 
van brood en wijn een zegen te ontvangen. Als teken daarvoor buigt men het 
hoofd. 
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2.Alles zal zwichten en verwaaien 3.Licht vqn mjjn stad de stedenhouder 
wat op het licht niet is geijkt. aanhoudend licht dat overwint. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
en van ons doen geen daad bekijft. Draag mij, ik ben jouw kijkend kind 
Veelstemmig licht, om aan te horen licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
zolang ons hart nog slagen geeft. of ergens al de wereld daagt 
Liefste der mensen, eerstgeboren, waar mensen waardig leven mogen 
licht, laatste woord van Hem die leeft. en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3.   Licht, van mijn stad de stedehouder 
      aanhoudend licht dat overwint. 
      Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
      draag mij, ik ben jouw kijkend kind 
      licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
      of ergens al de wereld daagt 
      waar mensen waardig leven mogen 
      en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Gebed na de communie 
 

De Heer zij met u 
 

En met uw geest 
 

Laat ons bidden 
Wij danken U, Heer, voor uw woorden van troost  
en vertrouwen, voor het brood en de beker, 
voor de belofte van uw koninkrijk. 
Wij bidden U: blijf ons nabij, alle dagen 
en richt onze ogen op hem die ons is voorgegaan  
door de dood naar het leven; Christus, onze Heer. 
  

Amen 
 

Looft en dankt (6) 

 

Zegen……..                                                                                     Allen gaan staan                                                                                   
          Amen 

 

Pr. 

A. 
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 Slotzang NLB 416 

 
 
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:  : 
bij gevaar, in bange tijden,   
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
in zijn liefde je bewaren, 
In zij dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4.Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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1e  collecte                                                                             2e collecte 

Onderhoud kerk en parochie  Maand november Unie van 

Utrecht 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 Aanbeveling 
Het behoort tot het DNA van de oud-katholieke kerk om te zoeken naar 
samenwerking met andere kerken en te streven naar eenheid van de kerken. 
De Unie van Utrecht geeft daar uitdrukking aan, maar ook onze kerkelijke 
gemeenschap met de Anglicaanse kerken, de Filippijnse Onafhankelijke Kerk, 
de Kerk van Zweden en sinds kort de Malankara Mar Thoma Syrische Kerk 
in India. Met al deze kerken delen wij het geloof van de kerk van de eerste 
eeuwen. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste algemene concilie van 
Nicea (bij Istanbul) werd gehouden. Met landelijke en internationale 
vieringen van het jubileum waaraan ook wij deelnamen, hebben de kerken 
een teken gesteld van vreugde en geloof in Gods goedheid, die alle 
scheidingen overwint. Mag het maar navolging vinden in het zoeken naar 
eenheid en verbondenheid! Voor de verdere inzet van de Unie van Utrecht 
vragen wij uw bijdrage in de collecte van deze maand. 
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