
Kleurrijk jaar: Goede Week en Pasen. Ken je traditie – vier je traditie. 
 

Tradities en rituelen zijn vaak eeuwenoud. Ze bieden mensen troost, houvast en identiteit. In 

het Nederland van nu verdampt de Christelijke traditie in hoog tempo. Groot nadeel daarvan 

is dat in tijden van crisis ( corona-pandemie, oorlog) als het consumptiegeloof in gevaar 

komt, mensen niets meer hebben om op terug te vallen waar zij steun uit kunnen putten. 

Het is dus belangrijk tradities te koesteren en te behouden want pas als ze er niet meer zijn, 

realiseren we ons wat we missen. Het Christelijk geloof geeft mensen vanouds schoonheid, 

troost en houvast. En bovenal een perspectief voor wie de dood in de ogen kijkt. Vanaf 

zondag welkom bij de Oud-Katholieke paascyclus ! 

De complete Paascyclus vieren in de Oud-Katholieke Parochie volgens eeuwenoude 

traditie. 

Wat is Pasen ? Het grootste feest dat de Christelijke kerk viert. 
 

( De Piëta zoals te zien in de paasvitrine in de kerk) 

Het Paasfeest begint in ruime zin op Palmzondag en eindigt met Pasen. In de Kerk wordt in 

deze periode stilgestaan bij het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus. In de Oud- 

Katholieke traditie wordt het paasfeest volgens eeuwenoude traditie gevierd. 

De tijden van de vieringen in de OKK tijdens de Goede Week en Pasen zijn als volgt : 

Zo. 13 aprii 10.00 u : Palmpasenviering met wijding van de palmtakken. 

Ma. v.a 10 maart 3 april 18.30 u : ‘Stille Tijd’ met levend licht 

Woe. 16 april 19.30 u Chrismamis St. Gertrudiskathedraal Utrecht (wijding van de oliën)  

Do. 17 april 19.00 u: Witte Donderdagviering met herdenking van het Laatste Avondmaal 

Vrij. 18 april 15.00 u : Kruisverering ; herdenking van het lijden en sterven van Jezus 

Za. 19 april 16.00 u : Stille Zaterdag concert 

Za. 19 april 20.00 u: Paaswake met paasvuur , lichtritus, Exsultet( Lofzang van de Paaskaars ) 

en inwijding van de nieuwe Paaskaars. 

Zo. 21 april 10.30 u Hoogfeest van Pasen 
 

Hieronder een toelichting bij elk van de dagen in de Goede Week : 



Palmzondag 
 

 

 

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, 

waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De Kerk viert dan de 

intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht 

dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De 

mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. 
 

( Tijdens de Palmtakkenwijding op Palmzondag herdenken we de intocht van Jezus op een 

ezel in Jeruzalem. De mensen zwaaiden hem toe met palmen alsof het de intocht van een 

koning betrof ) 



H. Eucharistieviering Witte Donderdag (do. 17 april 19.00 u 
) 

 

 

 

( Op Witte Donderdag wordt tijdens de Avondmis het Laatste Avondmaal van Jezus herdacht) 

Tijdens de avondmis wordt op Witte Donderdag de H. Eucharistie gevierd ter herdenking van 

Jezus’ Laatste Avondmaal.In sommige kerken en in tal van kloosters vindt op Witte 

Donderdag een plechtige voetwassing plaats. Daarmee wordt herinnerd aan de voetwassing 

die plaatsvond tijdens het laatste Avondmaal. Jezus waste de leerlingen hun voeten en 

herinnerde hen eraan dat wie groot wil zijn dienstbaar moet zijn. Jezus verwaardigde zich de 

voeten te wassen van zijn leerlingen en deed daarmee als Meester slavenarbeid, want 

voeten wassen was slavenarbeid in de tijd van Jezus. De verkondiging staat meestal in het 

teken van de instelling van de eucharistie, de instelling van het priesterschap en Jezus’ gebod 

tot naastenliefde. 



Kruisverering op Goede Vrijdag (18 april 15.00 
u) 

 

 

 

(Goede Vrijdagopstelling in de Oud-Katholieke Kerk voor de Kruisverering) 

Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk dat Jezus aan het kruis stierf. Het wordt in de Kerk 

herdacht tijdens een dienst van het woord. Tijdens deze viering staan fragmenten uit het 

lijdensverhaal centraal die daarna geactualiseerd worden naar het lijden in de wereld van 

vandaag. De voorbeden in deze moderne viering van Goede Vrijdag staan daar ook bij stil. Er 

worden bloemen gelegd bij het kruis. 
 

(Tijdens de Kruisverering op Goede Vrijdag wordt uit het Passieverhaal van Johannes gelezen) 



Paaswake op Stille Zaterdag za. avond.( 19 april 20.00 
u) 

 

Aan het einde van Paaszaterdag begint bij zonsondergang de Paaswake, die duurt tot 

zonsopgang de volgende dag. Het is één van de oudste onderdelen van de christelijke 

Paasviering. De Paaswake bestaat uit tegenwoordig vier onderdelen: de lichtritus, de 

Exsultet, de dienst van het woord, de viering van het doopsel met afsluitend het 

Paasevangelie en de Paashymne ‘Christus onze Heer verrees’. Soms wordt als vijfde 

onderdeel ook nog de H. Eucharistie gevierd. 

• Lichtritus: het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit 

gebeurt met behulp van de paaskaars, die wordt aangestoken aan een paasvuur 

buiten de kerk. De paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de 

priester of een diaken, waarop de aanwezigen een eigen kaars aan de paarskaars 

ontsteken en dit vlammetje aan elkaar doorgeven. Zo wordt de ruimte langzaam 

steeds sterker verlicht. 
 

( Lichtritus in de Oud-Katholieke Kerk gedurende de Paaswake waarbij het licht aan de nieuw 

gewijde Paaskaars wordt ontstoken en doorgegeven in een nog donkere kerk) 

• Exsultet: de diaken zet de paasjubelzang het Exsulset in. Triomfantelijk en dankbaar 

klinkt door de kerk: 'Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len, laat juichen om die 

grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!' 



 

• Dienst van het woord: In de lezingen wordt het verband benadrukt tussen de 

bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus' 

dood en verrijzenis. Daarbij ontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt 

beschreven hoe God het volk Israël door het water van de Rode Zee leidt. 

• Doopsel: door het doopsel – en de doopcatechese die eraan voorafgaat – worden – 

indien aanwezig - nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel 

zich opnieuw tot God. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het 

hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen. Na de hernieuwing van de 

beloften besprenkelt de priester met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen 

met gezegend water. 

Dagmis van Paaszondag (zo. 20 april 10.30 u) 
 

(Tijdens het Hoogfeest van Pasen Eerste Paasdag is de liturgische kleur wit in de kerk ) 

Na de Paaswake breekt Paaszondag aan; een dag volledig in het teken van de verrijzenis, de 

hoogste waarheid van het christelijk geloof. De dagmis op Paaszondag is minder uitgebreid 

dan die van de Paaswake. De openingstekst luidt: ‘De Heer is werkelijk verrezen. Alleluia. Aan 

hem zij alle macht en glorie, nu en in eeuwigheid.’ Tijdens de dagmis wordt de eucharistie 

gevierd, in het besef dat de Kerk door dit offer telkens opnieuw wordt herboren en gevoed. 



 

 

Van harte welkom bij onze vieringen.Wij wensen U een Zalig Pasen !Namens het kerkbestuur 

van de Oud-Katholieke Parochie,Pastoor  

Frank Duivenvoorde 

Pastor / pastoor van de Oud Katholieke Kerk van Culemborg. 


